
Uit de pastorie – week 14 2025 

 

Wat achter ons ligt 

Zondagmorgen lazen we in de doopdienst over Simon van Cyrene en zijn twee jongens. 
Wat op het eerste gezicht een gedwongen volgen van Jezus was, moet hem en zijn 
kinderen achteraf tot een grote zegen zijn geworden. Het dwingen van mensen bleek een 
trekken van de Heere te zijn. Hij begint vaak te werken als we het zelf nog niet eens 
doorhebben. Daarom was het zo mooi om bij de verkiezende liefde van God uit te komen 
en die te bezingen. Zingt u dit lied nog na? 

 

Wat voor ons ligt 

Zondagmorgen staat de dienst in het teken van de voorbereiding op het Heilig 
Avondmaal. Recent las ik een preek van ds. Smijtegelt, een 18e-eeuwse predikant uit 
Middelburg. Zijn preken worden nog steeds gelezen. Het is (in de bundel Keurstoffen) de 
eerste preek in een serie van drie over Jezus Die tussen twee moordenaars hangt. Deze 
eerste preek gaat over de spottende moordenaar, de tweede over de biddende 
moordenaar en de derde over Jezus en Zijn antwoord op het gebed van deze 
schuldbewuste moordenaar. Ik dacht: dat is een mooie drieslag voor preken rond het 
Heilig Avondmaal! De houding van de eerste moordenaar is ijzingwekkend. Hij laat niet 
merken dat hij zich ook maar enigszins bewust is van het oordeel dat hem boven het 
hoofd hangt. Hij meent met Jezus’ en Zijn werk te kunnen spotten. Hij heeft er niets mee. 
Maar hoe dicht is hij bij de Heiland: maar een handbreed, een zucht van Hem 
verwijderd! Daarom ligt op dit laatste moment ook voor hem de weg van bekering en 
geloof nog open. U begrijpt wel: hier liggen treffende gedachten om ons mee voor te 
bereiden op de viering van het Heilig Avondmaal. 

’s Middags is er de aangepaste dienst. Wat is het goed dat er in de loop der jaren oog is 
gekomen voor gemeenteleden die anders begaafd zijn. Wat hebben we hen ook nodig, 
schrijft Paulus in 1 Korinthe 12, als leden van hetzelfde lichaam. Zij hebben gaven die 
anderen niet hebben en zijn daarom onmisbaar. Aan de dienst wordt meegewerkt door 
koor De Regenboog. Het thema voor de dienst is ‘Het is niet eerlijk!’, naar aanleiding van 
de geschiedenis van Jezus en Barabbas.  

In de avonddienst gaat ds. Van de Worp uit ’t Harde ons voor in de dienst van het Woord 
en de gebeden. Een gezegende zondag toegewenst. 

 

Ten slotte 

Mede namens mijn vrouw een hartelijke groet uit de pastorie aan u en jullie allen, 

Uw A.J.M. 


