
Wat achter ons ligt 
Aan de themadienst ging de nodige voorbereiding vooraf: wat hebben we daar een 
goede, actieve commissie voor! Er kwam een vloed aan reacties van onze jongeren op 
de enquête die we twee weken geleden onder hen hadden uitgezet. Veel vragen over het 
gebed zullen ook door ouderen worden herkend. Lang niet alles kon in één themadienst 
behandeld worden – we hopen dit najaar in de catechismus toe te zijn aan de zondagen 
over het gebed. Dan kan er veel meer aan de orde komen. En omdat ‘Samen bidden’ ons 
jaarthema is, zal er ook op andere manieren aan het gebedsleven aandacht worden 
gegeven. Na de dienst hadden we in de consistorie een fijn gesprek over de preek, 
waarna we tegen elkaar zeiden: wat heerlijk om het met elkaar zo over het gebed te 
kunnen hebben! Daar zien we in de gemeente ook naar uit. Als de Heilige Geest ons een 
opleving van het gebedsleven geeft, zal dat ook tot geestelijke vernieuwing en verdieping 
leiden. Verlangt u daar ook naar? Buigt u uw knieën ervoor? 
 
Wat voor ons ligt 
Komende zondag is de eerste lijdenszondag. Al snel blijkt de gekomen Messias een Man 
van smarten te zijn, een lijdende Knecht. Even snel slaat in Israël de stemming om. Van 
een bejubelde wordt Jezus een verguisde. Op het Hosanna volgt al snel het Kruisig Hem. 
Als de Heere anders is en doet dan wij willen, kan ook ons hart zomaar omdraaien tot 
opstand en haat. Als de Heilige Geest ons echter de ogen en het hart opent voor de 
heerlijkheid van deze lijdende Middelaar, krijgen we Hem zo lief en zo nodig. Dan volgen 
we Hem op Zijn lijdensweg, wetend dat Zijn bloed ons niet alleen aanklaagt maar ook 
reinigt van alle zonden! 
Bij het opstellen van het preekrooster blijk ik destijds een domme fout gemaakt te 
hebben door op de eerste lijdenszondag geen beurten in Elburg in te vullen. Ik vind dat 
heel vervelend maar kan er nu niet veel meer aan doen. Ik wens u en jullie met de beide 
gastvoorgangers gezegende diensten toe waarin de lijdende Christus rijk voor u en jou 
mag worden uitgeschilderd.  
 
Ten slotte 
Van mijn vrouw en mij een hartelijke groet in de Heere, 
Uw A.J.M.   
 


