Uit de pastorie - week 8 2025

Wat achter ons ligt

Zondagmorgen mocht ik de dienst in De Voord leiden. Mede dankzij de inzet van vele
vrijwilligers zijn deze diensten elke week weer mogelijk. We zongen naar hartenlust de
oude psalmen en liederen en werden stil toen we luisterden naar de verkondiging van de
Heere Jezus Die stil staat bij een blinde en hem aanraakt. De handicap van deze blinde,
waardoor hij min of meer uitgeschakeld aan de kant van de weg zat, riep herkenning op.
Maar na afloop zei een bezoekster tegen me, nadat ze me verteld had welke blijvende
handicap ze heeft: ‘maar straks is het voorbij hoor!’ Dat klonk zo moedig en hoopvol!
Zondagavond hoorden we de verkondiging van het zesde gebod. De Heere openbaart
Zich in dit gebod als de God van het leven, van het behoud. Het zesde gebod klinkt in een
wereld die zich aan destructieve machten heeft uitgeleverd en gevangen zit in een
negatieve spiraal van haat, jaloezie en geweld. Die spiraal begon meteen na de zondeval
al, toen Kain zijn broer Abel vermoordde. In de consistorie spraken we nog met elkaar
na, of het tegenwoordig erger is dan vroeger. Vroeger werden er ook mensen vermoord,
werd er ruzie gemaakt. We moeten het verleden dus niet idealiseren. Tegelijkertijd zien
we zo’n enorme toename van haat, agressiviteit en geweld (denk aan de laatste
jaarwisselingen, geweld tegen hulpverleners, verbale agressie en nog veel meer) dat de
woorden die de Heere Jezus over de eindtijd sprak, wel steeds concreter worden: de
liefde zal verkillen, en mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf. Het individualisme
heeft van het eigen ik zo’n enorme afgod gemaakt, dat alles en iedereen voor het ego
moet wijken. Dit staat lijnrecht tegenover de verkondiging van Christus en de betekenis
van onze doop: ons oude ik moet sterven, wil er van de opstanding van de nieuwe mens
sprake zijn. De Heilige Geest leert ons zo in deze bange wereld te staan, door de liefde
die de vervulling is van de wet. De raad die Kain in de wind sloeg, wordt ons door de
Heilige Geest van Christus toegeéigend: wordt door het kwade niet overwonnen, maar
overwin het kwade door het goede (Rom.12:21). Daarom sprak de Heiland de
vredestichters zalig. De wereld schreeuwt om zulke vredestichters. Zij worden gevonden
onder hen die uit de vrede van Christus leven.

Emeritaat

Afgelopen zondag ging onze oud-predikant ds. R.W. van Mourik met emeritaat. Bijna 38
jaar heeft hij in actieve dienst het predikantschap mogen vervullen, waaronder 7 jaar
hier in Elburg. Daarnaast in Meeuwen, Linschoten, Huizen, Sommelsdijk en
Alblasserdam. In al die plaatsen mocht hij een schakel zijn in die lange rij van dienaren
van het Woord. Jezus zegt ergens (Joh.4:37) dat de één zaait en de ander maait. Je mag
als dominee oogsten van wat je voorgangers zaaiden. Van wat je zelf mocht zaaien, mag
je soms zelf al iets oogsten, maar het meeste zullen je opvolgers doen. Zo houdt God de
eer aan Zichzelf maar gebruikt Hij ons intussen zo heel genadig, en soms heel anders
dan we zelf dachten. Vanuit Elburg wensen we ds. en mevr. Van Mourik Gods zegen toe,
nu aan hun reizend bestaan als domineesgezin een einde kwam en zij in een eigen huis
in Alblasserdam mogen wonen. Hun adres is Raadhuisplein 51, 2951 GS Alblasserdam.



Wat voor ons ligt

Zondagavond is er weer een themadienst. In aansluiting op ons jaarthema ‘Samen
bidden’ staan we stil bij de praktijk van het gebedsleven. Onder onze catechisanten
hielden we een peiling waar enorm veel uit kwam. Zo zijn er veel vragen over de vorm van
het gebed, de woorden die je gebruikt, hoe vaak je moet bidden, over standaardgebeden
etc. Maar ook veel vragen over de inhoud van het gebed: wat mag je wel en niet aan de
Heere vragen, en wanneer verhoort Hij je gebed? Wie ouder is, zal veel van deze vragen
herkennen. Hierover gaf de Heere Jezus in de Bergrede heel veel onderwijs. Over de
vorm bijvoorbeeld: niet opzichtig, niet met een veelheid van woorden. En over de
inhoud: het Onze Vader. MattheuUs 6:5-15 zal dan ook centraal staan in deze dienst.
Vooraf is er een gezellig samenzijn met de jongeren, na afloop is er een cadeautje van
jongeren voor jongeren.

In de morgendienst gaat ds. Krooneman van Urk voor, zelf hoop ik in Emst te zijn. We
wensen elkaar een gezegende zondag toe.

Ten slotte
Van mijn vrouw en mij een hartelijke groet in de Heere aan u en jullie allemaal.
UwA.J.M.



