
Uit de pastorie – week 4 2025 
 
Wat achter ons ligt 
In drie diensten werd het Heilig Avondmaal van onze Heere bediend: vrijdagavond in het 
Nieuwe Feithenhof en in de beide zondagse diensten. In elke dienst stond een 
Schriftgedeelte centraal waarin de Heere Jezus in of bij Jericho is. Er zijn verschillende 
genezingen van blinden in Jericho. Mattheüs, Markus en Lukas hebben elk een 
genezingsgeschiedenis, met elk een opvallend accent. In Mattheüs 20:34 staat dat Jezus 
met innerlijke ontferming bewogen werd en hun blinde ogen aanraakte. Hij legt de vinger 
op de zere plek: hoe genezend is dat! In Markus 10:49 draait de barse en bestraffende 
menigte als een blad aan de boom om en wordt een nodigende gemeente: Heb goede 
moed, sta op, Hij roept u! In Lukas 18:43 wordt diezelfde menigte ook een Godlovende 
menigte.  
Maar in datzelfde Jericho woont ook Zachëus. Net als elke stad in deze wereld heeft ook 
Jericho zijn villawijken en zijn krottenbuurten. Zacheüs moet al die blinde bedelaars 
gekend hebben. Hij zal hen dagelijks gepasseerd zijn op weg naar zijn klanten. Hij moet 
hen hebben horen roepen om een aalmoes, als hij met z’n dikke portemonnee 
thuiskwam. Maar hij wilde hen niet zien. Terwijl hij wel Jezus wilde zien. En dat kan niet. 
Na zijn bekering geeft de Heilige Geest hem oog voor degenen waar hij voorheen met 
een grote boog omheen liep. De armen krijgen de helft van Zacheüs’ vermogen. Zacheüs 
heeft daarbij vast niet gedacht aan een stichting die ver weg in Afrika onder armen en 
daklozen werkt, maar aan deze concrete armen die hij tegenkwam. Zo maakt de Heere in 
het dubieuze Jericho iets zichtbaar van Zijn Koninkrijk, meer dan in het vrome en nette 
Jeruzalem. Het Koninkrijk is daar waar aan een dorstige een beker water wordt gegeven, 
waar de hongerigen worden gevoed en de naakten gekleed. Dat is: waar we met de ogen 
van de Heiland naar onze naaste leren kijken, zoals Hij uit genade keek naar ons. 
 
Wat voor ons ligt 
Zondagavond zal de dienst een leerdienst zijn waarin we stilstaan bij het 6e gebod over 
doodslaan. In een tijd waarin agressie, moord en oorlog meer en meer dagelijks nieuws 
worden, luisteren we naar het heilzame gebod van de God van het leven. Ook hier is de 
liefde de vervulling van het gebod. De catechismus vertolkt dat zo mooi in antwoord 107. 
In die liefde is de Heilige Geest aan het werk. De vervulling van dit gebod is daarom niet 
minder dan een vrucht van de Heilige Geest! 
In de morgendienst zal ds. Van der Knijff uit Wilsum in ons midden voorgaan, zelf hoop ik 
de dienst te leiden in Hollandscheveld. We wensen elkaar gezegende diensten toe. 
 
Ten slotte 
Aan u en jullie allen een hartelijke groet in de Heere, mede namens mijn vrouw.  
Uw A.J.M. 
 


