
Uit de pastorie – week 2 2025 

 

Wat achter ons ligt 

Een intensieve maand ligt achter ons. We vierden de eerste komst van de Heiland in deze wereld. Uit 

liefde vernederde Hij Zich, tot in het verachte Nazareth toe. We raken er tegelijk steeds meer van 

doordrongen dat Zijn tweede komst niet lang meer kan duren. Dan komt Hij als de Verhoogde. Zal 

2025 het jaar zijn waarin de wolken Hem als een zegewagen zullen dragen?  

 

Wat voor ons ligt 

Toen het afgelopen zondag zo nadrukkelijk over Jezus’ verblijf in Nazareth ging, kwam de gedachte bij 

me op om de komende weken met u en jullie stil te staan bij een aantal plaatsen waar de Heiland 

gewoond en gewerkt heeft. Je kunt vrij snel een rijtje opnoemen: Kapernaüm, Bethanië, Jericho, 

Jeruzalem, Bethsaïda… Ook over Nazareth is meer te zeggen dan alleen dat Hij daar gewoond heeft. 

Komende zondag bereiden we ons in de morgendienst voor op de bediening van het Heilig 

Avondmaal. In de drie diensten rond het Heilig Avondmaal zullen we in en rond Jericho verblijven, de 

stad waarover we afgelopen zondagavond al konden horen in de preek over Rachab. In de 

avonddienst gaat de Emster ds. Van Mourik voor, zelf hoop ik in Zwolle de dienst te leiden. We bidden 

elkaar gezegende diensten toe.  

 

Mannenzang met bovenstem 

Vorig jaar hadden we een prachtige mannenzangavond in de Grote Kerk. De thuisfrontcommissie van 

Nico en Arja Timmerman organiseert opnieuw een prachtige avond met mannenzang en bovenstem in 

de Grote Kerk. De opbrengst daarvan zal ten goede komen aan het werk dat Nico en Arja in Papoea 

voor de MAF mogen doen. De avond wordt gehouden op 15 februari, de algehele leiding is in handen 

van ds. G. van Zanden uit Katwijk en de bovenstem wordt gezongen door de bovenstemgroep uit 

IJsselmuiden. Mannen, houd deze datum vrij! 

 

Ten slotte 

Mede namens mijn vrouw een hartelijke groet uit de pastorie, 

Uw A.J.M. 

 


