
Uit de pastorie – week 51 
 
Wat achter ons ligt 
Zondagmorgen werden twee kinderen van de gemeente gedoopt. In onze weg langs 
wonderlijke geboortes in het Oude Testament kwamen we na Izak en Simson aan bij 
Samuël. Er is verrassend veel overeenkomst tussen Hanna en Maria, tussen hun 
lofzangen. Beiden zingen over de God Die naar het nederige en verachte omziet, terwijl 
Hij hoogmoedigen van de troon stoot en vernedert. In de doop zien we hetzelfde 
gebeuren: wat buigt de hoge God Zich diep neer tot ons! We doen de Heere en onze 
doop daarom erg tekort als we niet dagelijks aan onze doop denken. Het is zo’n troostvol 
en machtig teken van de manier waarop de Heere met ons in een relatie treedt.  
 
Wat voor ons ligt 
Komende zondag is het de laatste adventszondag. We maken in de avonddienst, na 
voorbeelden uit het Oude Testament, de sprong naar het Nieuwe. Johannes de Doper is 
de verbinding tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Hij wordt ook wel de laatste 
profeet genoemd, de Elia die komen zou voordat de Messias in deze wereld zou 
verschijnen. Ook zijn geboorte vindt op zo’n wonderlijke wijze plaats. In Zacharias en 
Elizabeth vinden we iets terug van de oude Abraham en Sara. Ook zij konden op hun 
hoge leeftijd geen kind meer verwachten. Het ongeloof dat zich bij Abraham uitte in het 
lachen, zien we bij Zacharias terug. Maar we zien bij Zacharias en Elizabeth ook iets 
terug van de vroomheid van Hanna, van Manoach en zijn vrouw. Met Izak, Simson en 
Samuël is Johannes de Doper een wegbereider van Christus. Zelf hadden ze ook een 
Verlosser nodig. Zelf vielen ze ook allemaal weg, ze moesten wijken voor de grote Zoon 
van God Die in de wereld komen zou.  
Daarna breekt het Kerstfeest aan, als de Heere het ons geeft. Na 4 adventspreken over 
wonderlijke geboortes zullen we dan in Mattheüs 1 lezen hoe de Heere door de Heilige 
Geest in de schoot van Maria komt. De geboorte van de Zoon van God is nóg 
wonderlijker dan die 4 andere, er kwam immers geen man aan te pas. Zo gaat het 
trouwens ook met de wedergeboorte, zegt Johannes 1:13. Het tekent Gods werkwijze! 
Met Zijn wonderlijke geboorte wijst de Heilige Geest de Heere Jezus aan in deze wereld: 
let op, hier grijpt de Heere in! Maar hoevelen zien Hem over het hoofd of reduceren Hem 
tot een kindje in een kribbe, gelijk aan alle andere kinderen? We voelen die spagaat als 
christenen ook meer en meer aan: heeft het kerstfeest van de wereld nog iets te maken 
met het christelijke kerstfeest? Langzaam maar zeker zijn de rollen omgedraaid: eerst 
vierde de wereld het kerstfeest met de kerk mee – nu viert de kerk het kerstfeest met de 
wereld mee. Hoe dan ook: laat u brengen aan de kribbe, aan de voeten van Jezus 
Christus, om Hem te aanbidden in Zijn heerlijke liefde, Zijn zoekende genade, Zijn 
verlossende kracht. Omhels Hem met alles wat in u is, belijd Hem alles wat tegen u 
getuigt. Een zaliger kerstfeest kun je je bijna niet voorstellen. 
We wensen elkaar gezegende diensten toe, zowel rond de heilsfeiten als rond de 
jaarwisseling.  



 
Ten slotte 
Allereerst wil ik iedereen die meeleefde met m’n verjaardag, hartelijk bedanken. Dat geldt 

eveneens voor alle vormen van meeleven in deze moeilijke weken van herinnering 
voor ons gezin. Kaarten die met zoveel zorg werden uitgezocht, woorden die met 
zoveel liefde werden opgeschreven. Ze doen ons zo goed. Mede namens mijn 
vrouw groet ik u en jullie allen in verbondenheid en uitzien naar de Koning. 

Uw A.J.M. 


