
 
Uit de pastorie – week 44 2024 
 
 
Wat achter ons ligt 
De HEERE gaf ons een dienst van Woord en sacrament. Een recente weektekst hield me 
al een poos bezig: En wij weten dat voor degenen die God liefhebben, alle dingen 
meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen 
zijn (Rom.8:28). Deze tekst bergt een groot geheimenis in zich en een onuitsprekelijke 
troost. Ze komt bijna letterlijk terug in het doopformulier waar ons wordt uitgelegd wat 
het betekent dat we in de Naam van de Vader gedoopt zijn. Hij verzekert ons er vanaf dag 
één al van dat wij bij wat ons in ons leven overkomt, in Zijn hand zijn. En dat de dingen 
waarvan wij denken dat het helemaal fout gaat, door Zijn genade mee zullen werken aan 
de herschepping van ons leven. Uiterlijk worden we afgebroken, maar innerlijk 
vernieuwd en opgebouwd. Tal van levensvragen komen in deze tekst samen. Eén preek is 
nooit voldoende om op al die vragen in te gaan. Je bent er zelf ook nooit mee klaar. Wel 
werd me duidelijk hoe zorgvuldig we moeten zijn met onze (ant)woorden en uitspraken. 
Ook een aantal tegeltjeswijsheden moeten sneuvelen.  Zo kun je vanuit Romeinen 8 niet 
zomaar zeggen dat God overal een bedoeling mee heeft; voor je het weet, maak je Hem 
tot Auteur van het kwaad en het lijden. Ook doe je dan geen recht aan het feit dat wij zelf 
door onze zonden de wereld aan de zinloosheid hebben prijsgegeven. Ook doe je dan 
geen recht aan slachtoffers van kwaad, misbruik en geweld – zaken waar de Heere over 
toornt, zaken die Hij juist níet wil maar verbiedt. Wat de Heilige Geest in Romeinen 8 
echter openbaart, is dat de Heere zin gééft aan wat in zichzelf zinloos is. Dat is genade, 
wijsheid en almacht. Daarmee triomfeert Hij ook over het kwaad. Niet het kwaad spreekt 
het laatste woord, maar Hij. Vandaar ook de hoop die in Romeinen 8 begint te gloren, 
zowel voor de kinderen van God als voor de zuchtende schepping. Hij komt aan Zijn eer, 
linksom of rechtsom, en niets staat Hem daarbij in de weg.  
Een andere belangrijke ontdekking in deze tekst is dat het nogal uitmaakt wat je verstaat 
onder ‘het goede’. Al snel gebruiken we daarvoor woorden als ‘gelukkig zijn’. Velen 
geloven dat God een God is Die je gelukkig wil maken, en dan in wereldse termen van 
lang leven en gezond zijn, welvaart en een gelukkig gevoel. Maar komen er barsten in het 
leven, dan barst ook dit beeld, het breekt in stukken. Hoevelen zijn niet op dit geloof 
stukgelopen, hebben er de Heere en de kerk om verlaten? Want hoe kan een God Die je 
gelukkig wil maken, zulke dingen in je leven laten gebeuren?! De eerlijkheid gebiedt om 
te zeggen dat je in een afgod geloofde, een aangepaste god die helemaal niet bestaat. 
Daar moet je vroeg of laat wel mee omvallen. In een wedergeboren hart is ‘het goede’ 
echter iets heel anders geworden. Omdat de Heilige Geest ons bekeert van het ik naar 
het Hij, wordt het goede ‘dat wat voor God goed is’, namelijk de gelijkvormigheid aan Zijn 
Zoon Jezus Christus. Ons verlangen is niet meer op onszelf gericht maar op Hem, ‘O 
Zoon maak ons Uw beeld gelijk!’ En dáár is de Heilige Geest mee bezig, dáártoe moeten 
alle dingen meewerken. Zolang wij in ons aardse vlees zijn, zal dat niet zonder strijd en 
aanvechting zijn. Sterven aan jezelf blijft pijn doen, blijft een innerlijk verzet oproepen. 
Maar nader te komen tot Hem en te mogen groeien in de genade, ook door lijden heen, is 
een zaak van vreugde die niet uit te leggen is.  



 
 
Wat voor ons ligt 
De eerste zondag van november is in onze gemeente altijd de zendingszondag. We 
worden nadrukkelijk bepaald bij onze roeping om in deze wereld Gods getuige te zijn, 
Zijn heil uit te dragen. Daarbij denken we niet alleen aan zending (ver weg), maar ook aan 
het getuige-zijn dichtbij. In onze Biblebelt lijkt dit thema nog wat in de kinderschoenen te 
staan. Want heel veel mensen om ons heen zijn ook christelijk, dus wie zou je eigenlijk 
moeten willen bekeren? En als je naar de kerkgang kijkt, het aantal dopelingen en 
belijdeniscatechisanten, de kerkelijke bijdragen en alle activiteiten in de gemeente: dan 
zijn we al snel tevreden, want ‘het gaat goed’. Maar hebben we echt zicht op de realiteit 
van de wereld waarin wij leven, waarin wij een (kleine!) minderheid zijn? Hoe groot is de 
wereld om ons heen die de Heere niet (er)kent als Schepper en Zaligmaker? Hoe ligt dat 
in je eigen straat, buurt, klas en familie? Het roept ook de vraag op wat de Heere van Zijn 
gemeente in deze wereld verwacht. Is ze er alleen voor Hem – is ze er alleen voor de 
wereld? Dat is een spanningsveld, een polariteit. Zoals bij veel spanningsvelden is het 
verleidelijk om voor één aspect te kiezen. Met als gevolg dat er heel wereldgelijkvormige 
kerken zijn én heel wereldvreemde kerken. Bij de eersten staan de deuren zo wagenwijd 
naar de wereld open dat de kerk haar eigenheid verliest. Bij de anderen trekt men de 
deuren zo strak achter zich dicht, dat de wereld alleen maar dichte deuren ziet. Beide 
posities zijn ongezond en onbijbels. Maar hoe dan wel? Aan de ene kant worden we 
geroepen om het ‘vreemde’ van het evangelie te bewaren (en als kerk dus ook een 
vreemdelingenstoet in deze wereld te blijven), anderzijds om juist mét dat vreemde in de 
wereld te getuigen van het unieke heil dat bij niemand anders te vinden is dan bij de 
Heere alleen. Het vreemde moet vruchtbaar worden. Het doet me denken aan een oude 
uitspraak dat het evangelie niet náár de mens is maar wel vóór de mens. Genoeg dus om 
over na te denken! 
In de avonddienst hoopt ds. Hulsman uit Barneveld ons voor te gaan, zelf word ik op ’t 
Harde verwacht.  
Woensdag is de Dankdag voor gewas en arbeid. In de middagdienst gaat br. Scherphof 
voor; de dienst is dan afgestemd op de kinderen van de basisschool. In de avonddienst 
hoop ik zelf voor te gaan. We hebben veel reden tot danken. Is er één belofte waaraan de 
Heere Zich niet gehouden heeft? Is Hij ook voor ons niet dagelijks een Waarmaker van 
Zijn Woord geweest? En dat voor mensen die zich níet aan hun beloften houden en lang 
niet altijd waarmaken wat ze elkaar en Hem beloven. Hoe meer zicht we krijgen op wat 
genade is, hoe meer we dankbaar worden.  
 
Ten slotte  
Mede namens mijn vrouw een hartelijke groet in de Heere aan u en jullie allen, 
Uw A.J.M.   


