
Uit de pastorie – week 40 2024 

 

Wat achter ons ligt 

Zondagmorgen was de jaarlijkse dienst voor kerk en school. Ik schreef al eerder dat het 
thema dit jaar ‘Lekker eigenwijs’ was. Als dominee verzin je zo’n thema natuurlijk nooit, 
je vraagt je zelfs al of dit wel kerktaal is. Op de scholen werden bij dit thema de verhalen 
van Elia verteld. Een profeet die in de ogen van koning Achab en zijn vrouw Izebel veel te 
eigenwijs was. Er is een gelovige eigenwijsheid die alles te maken heeft met het luisteren 
naar de stem van God. Daarmee staan we dwars in de wereld die ons laat voelen dat 
men eigenwijze mensen veel te irritant vindt. Eigenwijze mensen verpesten zoveel. Dus 
er is vanuit de Bijbel best iets positiefs te zeggen bij zo’n thema. Maar tegelijk kwam de 
vraag bij me op: wie is er nou eigenlijk eigenwijs? Is dat koning Achab niet? Na meer dan 
drie jaar droogte weigert hij nog steeds te buigen voor de God van Israël, zijn afgoden op 
te geven, zijn zonden te beleiden. Zelfs na het wonder op de Karmel niet… Dat is een 
ongelovige, zondige eigenwijsheid. Die van nature ook in ons eigen hart woont. Hebben 
wij ons na 2 jaar corona bekeerd? Na alle roepstemmen dichtbij en ver weg, die zeggen 
dat alleen de HEERE God is? Dat in Hem het leven is maar buiten Hem de dood? Het 
laatste aspect van het thema raakte de vraag wie de Heere nu eigenlijk is. Hij is zo 
anders dan alle andere goden die, toen en nu, heil beloven. Wie is heilig als Hij? Genadig 
als Hij? Wie weet raad met zondaren als Hij? Wie geeft toekomst als Hij, zelfs door de 
dood heen? De God van Israël heeft Zijn eigen wijze van doen en is daarin 
onvergelijkelijk. Aanbiddelijke heerlijkheid! 

 

Wat voor ons ligt 

Komende zondag hoop ik de morgen- en middagdienst in Driezum te vervullen. Dat deze 
kleine gemeente nog steeds mag bestaan, verwondert me telkens weer. Voor de 
avonddienst in de Oosterkerk hoop ik op tijd terug te zijn om dan met u en jou stil te 
staan bij het derde gebod: het gebruik van de Naam van de HEERE. De catechismus 
geeft ons hierbij een rijke uitleg. Wie al meer catechismuspreken over het derde gebod 
hoorde, weet dat het om meer gaat dan alleen vloeken. Je kunt op zoveel manieren 
misbruik van Gods Naam maken, zelfs op een heel rechtzinnige manier. Maar die Naam 
is zo heilig dat we hem alleen met de grootst mogelijke eerbied en oprechtheid kunnen 
gebruiken, en tegelijk zo rijk dat we hem met de grootst mogelijke vrijmoedigheid mogen 
belijden en aanroepen!  

 

Ten slotte 

Mede namens mijn vrouw een hartelijke groet in de Heere aan u en jullie allen, in het 
bijzonder als uw of jouw leven getekend wordt door kruis en beproeving.  

Uw A.J.M. 


