Uit de pastorie week 39

Wat achter ons ligt

Bij de start van alle winteractiviteiten in de gemeente lazen we zondagmorgen uit
Johannes 15. Niet het eerste gedeelte over de wijnstok en de ranken, zoals de HGJB
voorstelde, omdat daar de afgelopen jaren al meerdere keren uit gepreektis. We lazen
het stukje wat er op volgt, dat de Heiland Zijn discipelen Zijn vrienden noemt. Dat
herinnert aan Mozes aan wie de Heere vertrouwelijk Zijn voornemen met Israél deelde.
En aan Abraham die de vriend van God genoemd wordt, omdat de Heere hem bekend
maakte wat Hij voor anderen verborgen hield zoals Zijn plannen met Sodom en
Gomorra. De discipelen hebben van de Heere Jezus Gods gedachten gehoord over een
verloren wereld, over redding, over toekomst. De wereld kent deze woorden niet en zal
hen er ook om haten. We trokken de lijnen door naar de gemeente als de plek waar de
Heere Zijn heilgeheimen ontvouwt. Wat een genadig voorrecht! In de kerk horen we
dingen die we nergens anders te horen krijgen. In de bestudering van Gods Woord maakt
de Heilige Geest ons meer en meer bekend met Gods gedachten. Dat doen we dus ook
samen, vandaar dat de Heere Jezus meerdere keren aandringt op het liefhebben van
elkaar. In de gemeente wil je als vrienden elkaar helpen die heilgeheimen te kennen.
Want je kunt elkaar ook in de weg staan. We bidden dat we komend seizoen in het heil
van de Heere mogen delen en mogen groeien in de kennis van Zijn wil.

Je kunt het trouwens niet omkeren: dat Jezus Zijn discipelen Zijn vrienden noemt,
betekent in de Bijbel nergens dat de discipelen Jezus of Zijn Vader hun Vriend noemen.
Hoewel er lijnen zijn te trekken tussen wat een vriend doet en wat de Heiland doet (Zijn
leven voor hen geven), wordt in de Bijbel de Heere nooit als Vriend aangesproken.
Daarvoor is de ongelijkheid te groot. Opvallend in Johannes 15 is dan ook dat de
beweging helemaal van Christus uitgaat (Ik heb U vrienden genoemd, Ik heb U
uitverkoren) en niet andersom. Tegelijk sticht de Heilige Geest op grond van die
vriendschap een vertrouwelijke omgang, over en weer. Psalm 25 zingt over de verborgen
omgang met God waarin Hij ons het heilgeheim bekend maakt —waarom Jezus in
Johannes 15 zegt: Blijfin Mijen Ik in u.

In deze dienst werd br. Christiaan Floor in de bediening gesteld van pastoraal werker met
als speciale opdracht de vorming en toerusting van jongeren en jongvolwassenen. We
zZijn niet alleen dankbaar voor de wonderlijke leiding van de Heere waardoor onze wegen
elkaar kruisten, maar ook dat we iets van Psalm 45 in vervulling zagen gaan: dat de
zonen in de plaats van de vaderen komen. Christiaan mag in Elburg de voetstappen van
zijn vader drukken. Zo zien we de trouw van de HEERE door de generaties heen. En dat is
tegelijk een belofte bij het winterwerk: onder de geslachten die gaan en die komen, blijft
Hij Dezelfde. Hij bereidt Zich een generatie voor die na ons Hem zal dienen. In dat licht
verwonderen we ons over de vele aanmeldingen voor catechisatie en
belijdeniscatechese. De Heere zegene br. Floor in het midden van Zijn gemeente, en Hij
zegene ons allen.



Wat voor ons ligt

De komende zondag is elk jaar de themazondag voor Kerk en School. De christelijke
basisscholen zijn een hele week bezig met het thema van de kinderboekenweek, en dat
is dit jaar ‘Lekker eigenwijs’. Hmm, denk je dan, moet dat het thema van een kerkdienst
worden? Toch kwamen we in de voorbereidende gesprekken met leerkrachten en
voorgangers tot verrassende lijnen. Eris in de Bijbel nogal wat eigenwijsheid, zowel in de
slechte als in de goede zin van het woord. Neem een figuur als Daniél. Hij stoorde zich
niet aan het gebod van de koning en bleef trouw zijn gebed doen. Er zit in het geloof en
gelovigen iets dwars. We laten ons de wet niet voorschrijven door de wereld en het
ongeloof. We luisteren naar de stem van onze God en Koning, ook als Hij iets compleet
anders zegt dan de wereld om ons heen. Welk Bijbelgedeelte zondagmorgen centraal zal
staan, laat ik nog even open. Eerst deze week maar weer eens naar school om mijn oor
te luisteren te leggen bij verschillende groepen! De avonddienst wordt geleid door ds.
Bogerd uit Wouterswoude. Binnen afzienbare tijd zal hij verhuizen naar Jaarsveld om
daar de Hervormde Gemeente te gaan dienen. Zelf rijd ik zondagmiddag juist naar
Friesland toe om in Lemmer te preken.

Ten slotte
Een hartelijke groet in de Heere, mede namens mijn vrouw, aan u en jullie allen.
UwA.JM.



