
Uit de pastorie – week 28 2024 

 

Wat achter ons ligt 

Als ‘jonge senioren’ gingen we dit jaar op reis voordat de schoolvakanties waren begonnen. In het 

puntje van Zuidwest-Duitsland, niet ver van het drielandenpunt Duitsland-Zwitserland-Frankrijk, 

hebben we heerlijke weken gehad. Het is de streek van de kersen en de wijn, en met name aan de 

eerste hebben we ons zeker te goed gedaan omdat we er precies in de oogsttijd waren. We 

bezochten Bazel met de grote kerk (de Grossmünster) waar Zwingli in 1519 als prediker aan 

verbonden werd. Meer onder invloed van Erasmus (die ook lang in Bazel woonde, daar stierf en in 

diezelfde kerk begraven werd) dan van Luther gaf hij toen al aan dat hij de eredienst en de prediking 

wilde reformeren. De preekstoel waarop hij stond, hangt er nog steeds: een gothische kansel in de 

vorm van een kelk, een beker die overvloeit van heil wanneer het Woord er verkondigd wordt. Zo is in 

de Reformatie het evangelie van vrije genade weer zo rijk gaan stromen! En zo heb ik zelf ook weer 

het verlangen gekregen om na de vakantie in uw en jouw midden de rijke Bron van het Woord aan te 

boren, samen onze hand erbij op te houden en er veel uit te drinken. 

 

Wat voor ons ligt 

Op de eerste dag na de vakantie moet ik me altijd weer even oriënteren en me laten bijpraten over 

alles wat er de afgelopen weken gebeurde, met name op pastoraal gebied. De komende weken hoop 

ik een aantal verjaardagsbezoeken uit mijn vakantietijd in te halen. Wat de prediking betreft hoop ik de 

komende weken veel ‘thuis’ te zijn. In de morgendiensten hoop ik met u en jullie de vrij onbekende 

brief van Judas te lezen. Hooguit is deze brief bekend van de slotverzen die weleens als trouwtekst 

worden gebruikt. Maar verder heb ik er ook nog nooit over gepreekt. De leerdiensten aan de hand van 

de catechismus laten we in de zomermaanden even rusten. Ik zou in de avonddiensten graag met u 

en jullie een aantal gedeelten uit het boek Spreuken overdenken. Op nieuwjaarsdag werden we vanuit 

Spreuken 4 op het spoor van de wijsheid gezet als heel belangrijk thema voor 2024. Laten we nu 

maar eens een paar van die wijsheden onderzoeken!  

 

Ten slotte 

Mede namens mijn vrouw een hartelijke groet in de Heere aan u en jullie allen. 

Uw A.J.M. 

 


