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Zingen voor de dienst: Opwekking 815 – Vul dit huis met Uw glorie 
Vul dit huis met Uw glorie. 
Vul dit huis met Uw glorie. 
Vul dit huis met Uw aanwezigheid. 
 
Want alles is door U 
en alles is tot U, 
openbaar aan Uw heerlijkheid. 
 
Heilig, heilig, heilig is de Heer. 
Jezus is Koning, breng hulde geef Hem eer. 

 

Afkondigingen: 
 
Stil gebed, bemoediging en groet: 

Intochtslied: Psalm 62 (Psalm project) 
Mijn ziel is stil tot God mijn Heer, 
van Hem verwacht ik altijd weer 
mijn heil, - op Hem toch kan ik bouwen. 
 
Ik wankel niet, want Hij staat vast: 
mijn toevlucht, als het water wast, 
mijn rots, mijn enige vertrouwen. 
 
Wees stil mijn ziel tot God mijn Heer, 
mij immers schenkt Hij altijd weer. 
Zijn heil op Hem toch kan ik bouwen. 

Wankel dan niet want Hij staat vast 
Hij is ook als het onheil was 
Mijn rots mijn enige vertrouwen. 

De Heer Hij is mijn heil mijn rots 
Zijn naam rust in de schuilplaats Gods 
O volk Uw God laat U niet vallen. 

Als je voor Hem je hart uitstort 
Vertrouw dat je gezegend wordt 
Als je voor Hem je hart uitstort 
Vertrouw dat je gezegend wordt 
God is een schuilplaats voor ons allen. 
 
Gebed: 
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Zingen: Opwekking 429 
God wijst mij een weg 
als ik zelf geen uitkomst zie. 
Langs wegen die geen mens bedenkt, 
maakt Hij mij zijn wil bekend. 
Hij geeft elke dag 
nieuwe liefde, nieuwe kracht. 
Als ik mijn hand in zijn hand leg, 
wijst Hij mij de weg, 
wijst Hij mij de weg. 

Al moet ik door de wildernis 
Hij leidt mij. 
Hij toont mij een rivier in de woestijn. 
Alles zal ooit vergaan 
maar zijn liefde blijft bestaan 
en Hij maakt iets heel nieuws vandaag. 
 
God wijst mij een weg 
als ik zelf geen uitkomst zie. 
Langs wegen die geen mens bedenkt, 
maakt Hij mij zijn wil bekend. 
Hij geeft elke dag 
nieuwe liefde, nieuwe kracht. 
Als ik mijn hand in zijn hand leg, 
wijst Hij mij de weg, 
wijst Hij mij de weg. 
 
Intro: 
 
Zingen: Sela- Welzalig de man 
Welzalig de man die niet wandelt, 
In de raad der goddelozen. 
Die niet staat op de weg der zondaars, 
Noch zit in de kring der spotters, 
Maar aan des Heren wet zijn welgevallen heeft. 
En diens wet overpeinst bij dag en bij nacht. 
Want hij is als een boom, geplant aan waterstromen. 
Die zijn vrucht geeft, op tijd, 
Welks loof niet verwelkt, alles gelukt. 
 
Schriftlezing: 1 Korinthe 2:9-14 
Maar het is zoals geschreven staat: ‘Wat het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord, wat in 
geen mensenhart is opgekomen, heeft God bestemd voor wie hem liefheeft.’ God heeft ons dit 
geopenbaard door de Geest, want de Geest doorgrondt alles, ook de diepten van God. Wie is in staat de 
mens te kennen, behalve de geest van de mens? Zo is alleen de Geest van God in staat om God te 
kennen. Wij hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de Geest die van God komt, opdat we 
zouden weten wat God ons in zijn goedheid heeft geschonken.  Daarover spreken wij, niet op een 
manier die ons door menselijke wijsheid is geleerd, maar zoals de Geest het ons leert: wij verklaren het 
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geestelijke met het geestelijke. Een mens die de Geest niet bezit, aanvaardt niet wat van de Geest van 
God komt, want voor hem is het dwaasheid. Hij kan het ook niet begrijpen, omdat het geestelijk moet 
worden beoordeeld. 

 
Verkondiging: 

 

In het Oude Testament (OT) zit het Nieuwe Testament (NT) verborgen 
OT:  Psalm 62:1-9 Bij God is mijn redding. 

NT:  Mattheüs 1:21 ‘Maria zal een zoon baren. Geef hem de naam Jezus,  

want Hij zal Zijn volk redden van hun zonden.’ 

 

OT:  Psalm 119:29-33 Als Uw woorden opengaan, is er licht. 

 

 

NT:  Johannes 8:12 Jezus nam opnieuw het woord. 

Hij zei: ‘Ik ben het licht voor de wereld. 

Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis,  

maar heeft licht dat leven geeft.’ 

 

 

 

 

In het Nieuwe Testament (NT) wordt het Oude Testament (OT) geopenbaard  

 

NT:  1 Johannes 1:1-4 

1 Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij met eigen ogen gezien en aanschouwd hebben, wat onze 

handen hebben aangeraakt, dat verkondigen wij: het Woord dat leven is.  

2 Het leven is verschenen, wij hebben het gezien en getuigen ervan, we verkondigen u het eeuwige leven dat bij de Vader was 

en aan ons verschenen is.  

3 Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen we ook aan u, opdat ook u met ons verbonden bent. En verbonden zijn met 

ons is verbonden zijn met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus.  

4 We schrijven u deze brief om onze vreugde volkomen te maken. 

 

 

 

 

 

OT:  Psalm 1:1+2 

Gelukkig de mens… die vreugde vindt   in de wet [het Woord] van de HEER. 

 

Vreugde 

Leven in verbondenheid 

* met andere mensen 

* met God de Vader 

* met Zijn Zoon Jezus Christus 

 

NT:  Johannes 4:10 

Jezus zei tegen haar: ‘Als u wist wat God wil geven,  

en Wie het is Die u om water vraagt,  

zou u Hém erom vragen  

en dan zou Hij u levend water geven.’ 

 

 

OT:  Psalm 1:3 

Hij zal zijn als een boom, geplant aan stromend water 
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Ik ga op reis en ik neem mee 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waarom? 
* God leren kennen   * jezelf leren kennen 
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Hoe kan ik de Bijbel lezen? 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zingen: Schrijvers voor Gerechtigheid (Licht Aan)  

Deze dingen wil God graag: 
Leer van arme mensen houden, 
Neem de lasten van hun schouders, 
Open hun gevangenis vandaag. 
 
Dan gaat het licht aan 
En God gaat altijd met ons mee: 
Hij zal ons horen, 
Hij zal ons helpen. 
Dan gaat het licht aan 
Om ons heen. 
 
Deze dingen wil God graag: 
Deel je eten met een ander, 
Vul zijn uitgestoken handen, 
Zorg dat niemand honger heeft vandaag. 
 
Dan gaat het licht aan 
En God gaat altijd met ons mee: 
Hij zal ons horen, 
Hij zal ons helpen. 
Dan gaat het licht aan 
Om ons heen. 
 
Dan wordt het dag, dan gaan we op weg, 
Het goede nieuws reist met ons mee. 
Wie ons ontmoet, komt tot zijn recht 
Het licht van God schijnt om ons… 
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Geloofsbelijdenis:  
 

Dankgebed + zingen Onze Vader 
 
Zingen: Opwekking 733- Tienduizend Redenen 

De zon komt op, maakt de morgen wakker 
Mijn dag begint met een lied voor U. 
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen, 
Laat mij nog zingen als de avond valt. 
 
Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit, 
O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam. 
 
Heer vol geduld toont U ons Uw liefde. 
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht. 
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen, 
Tienduizend redenen tot dankbaarheid. 
 
Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit, 
O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam. 
 
En op die dag, als mijn kracht vermindert, 
Mijn adem stokt en mijn einde komt, 
Zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen, 
Tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. 
 
Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit, 
O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam. 
 
Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit, 
O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam. 
 
Verheerlijk Zijn heilige Naam. 
Verheerlijk Zijn heilige Naam. 
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Zegen:  

Appèldiensten: 
Datum   Voorganger   Aanvang   Locatie 
12 september 2021 Ds. Van de Kamp   18:20    Oosterkerk 
24 oktober 2021  Br. Kolijn    18:20    Oosterkerk 
19 december 2021 Ds. Schuurman   18:20    Oosterkerk 
 
De Appèldienstcommissie bestaat uit:  
 
Gera Junte, Cor Jan Kolijn, Willemijn Vinke, Naomi Westland, 
Alieke Hoekert, Lean Visscher, Willemieke Westerink, Nathanie Rietberg en Sylvia Haverkamp.  
 
 


